
 

De vereniging ZV De Zuidwal wordt op 15 januari 1940 opgericht. Oprichters en bestuursleden van het 

eerste uur zijn: G. Kappen, F. Poorter, P. de Rooy, P. de Velde en A. Wiersema. Er zijn 8 leden. Ook 

de heren Doggenaar, de Rooy en Prins hebben een aanzienlijke bijdrage aan de oprichting van de 

vereniging geleverd.  

De haven is het plaatsje voor de sluis nabij het theehuis. Vaarwater: IJsselmeer.  

10 mei 1940- begin Duitse bezetting WO II. Er werd wel gezeild maar niet zoveel meer als voor die 

tijd. Men had toestemming nodig om op het IJsselmeer te kunnen zeilen en later werd het helemaal 

verboden.  

15 januari 1945 - het eerste lustrum gaat ongemerkt voorbij.  

20 april 1945 - Nijkerk wordt bevrijd. 5 Mei 1945- tekenen wapenstilstand. Daarna wordt het haventje 

uitgebreid, er liggen 14 boten. In die tijd werd door het Koninklijk Verbond van Zeilverenigingen de 

Vrijheidsklasse gepropageerd. Deze bootjes waren gemakkelijk te bouwen en kosten ongeveer 700 

gulden.  

3 juni 1950 - de officiële opening. Er is plaats voor 26 boten. Er komen motorbootjes bij en de naam 

verandert in Zeil- en Motorbootvereniging ‘De Zuidwal’. Als leden in die tijd naar de haven gingen 

sprak men over naar zee gaan.  

1953 - aanmelding van de vereniging bij het KNWV.  

 


